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Op vakantie met Carolien, Gert, Sylvia, Dinie, Jean, 
Mariet, Monic, Josje en Nicoline naar Salland, in de 
Imminkhoeve in Lemele. 

 

  
 



Vrijdag 25 augustus 

Uitgezwaaid door het hele team van het Tendenskantoor in Arnhem vertrekken Dinie, Sylvia, 

Josje, Monic en Nicoline keurig op tijd naar Veenendaal om Jean op te halen. Ook hij is op 

tijd, het verkeer zat mee, zei zijn taxichauffeur en dat is best belangrijk als je helemaal uit 

België moet komen! Niet 'paniekeren' hoor, zegt de chauffeur als hij vertrekt, misschien ben 

ik volgende week vrijdag wel te laat, maar ik kom wel!  

De andere drie gasten worden direct naar Lemele gebracht, dus rijden wij (ook zonder te 

paniekeren!!) naar de Imminkhoeve in Lemele. We genieten van het mooie Sallandse 

landschap. 

We zijn er al om 14.30 uur en daar is Mariet al, zij is een uur geleden al aangekomen maar ze 

zit lekker te lezen op de bank met een kopje thee. Ook voor ons is er koffie en thee, daar zijn 

we wel aan toe. Ook Gert komt al snel en dan worden de kamers verdeeld: Jean, Sylvia en 

Dinie beneden en Mariet en Gert boven, allemaal een eigen kamer, dat is luxe. Ook voor 

Carolien is er een kamer beneden maar zij is er nog niet, haar taxi komt te laat bij haar aan 

en doet er dan ook nog eens heel lang over. Wij zijn al weer aan een drankje toe en zitten op 

het terras van de Brink, als zei aankomt. Eerst maar even een kopje koffie, daar is zij ook aan 

toe. 

 



Als alle kamers ingericht zijn maken verschillende mensen al een ommetje, vooral de weg 

naar de Spar is belangrijk want daar wil Gert wel elke ochtend graag zijn krantje kopen. 

Ondertussen wordt het eten klaargemaakt: soep, salades, broodje knakworst en heel veel 

rauwkost en een lekker toetje na, dat gaat er wel in na zo'n lange reisdag. We knappen er 

wel van op, want weer zijn er mensen die willen wandelen (of tv-kijken.....) en dan wordt het 

toch nog laat. Lekker slapen hoor in zo'n 'nieuw' bed. 

 



Zaterdag 26 augustus 

Als Nicoline om 7.30 beneden komt, is er al koffie en de tafel is gedekt! Jean, Mariet en Gert 

konden niet meer slapen. Snel de anderen wakker gemaakt, zitten we om 8.30 uur al aan het 

ontbijt. Lekker warm broodje, en keus uit 6 verschillende soorten hagelslag, moeilijk kiezen 

zeker als er ook nog zoveel andere lekkere dingen op tafel staan. We gaan vandaag naar 

Raalte daar is het Stoppelfeest, een oogstfeest, dat wordt gevierd met Kermis, old timer 

tochten, dweilorkesten, en nog veel meer. Het is vandaag heerlijk weer, en er zijn veel 

mensen op af gekomen. We mogen de bus op een prive terrein parkeren, vlakbij het terrein 

waar de old-timers zijn opgesteld. Mariet ziet de auto waar ze jaren geleden in is getrouwd, 

ze heeft er zelfs nog een foto van bij zich om het te bewijzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het feestterrein gaan we eerst naar de tent waar de dweilorkesten allemaal om de beurt 

twee nummers mogen laten horen. Dat is een spektakel met natuurlijk heel veel geluid.  



Daarna smaakt het drankje buiten bij de Sallandse herberg extra lekker, het was warm in de 

tent, broodje erbij, we genieten van alles om ons heen. Dan lopen we naar de brocante 

markt en daar slaagt Dinie met een tasje en een glazen ketting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We bezoeken ook de praalwagens die eerder deze week door de straten van Raalte reden. 

Ze zijn prachtig, alle figuren op de wagens zijn beplakt met zaden en bonen, knap hoor en 

ook heel veel werk.  



Eigenlijk zijn we wel heel moe geworden dus we besluiten naar huis te gaan en de dag 

sluiten we af met een ijsje in Lemele, jammer van de wespen maar de ijsjes waren erg lekker. 

We zijn lekker op tijd thuis, dus even lekker de tijd om wat voor jezelf te doen, een spelletje 

of lekker douchen. We eten vroeg: nasi met saté en een vlaflip toe. We hebben echte 

wandelfanaten in de groep want daar gaan ze weer, even op zoek naar de zorgboerderij  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

waar we later deze week naar toe willen. Daarna is het koffie/thee, een biertje of een 

advocaatje, we hebben nu echt alle boodschappen in huis dus we komen het weekend wel 

door. 

 



zondag 27 augustus 

Ook vandaag is de tafel al weer gedekt als Nicoline beneden komt. Vandaag ontbijten we 

met een gekookt eitje en natuurlijk weer een glaasje sap. Het is buiten nog mistig maar na 

het ontbijt drinken we buiten koffie en thee en moet zelfs de parasol worden uitgeklapt. Dat 

kan Jean heel goed.  



Na de lunch met maissoep, een idee van Mariet, vertrekken we met de bus naar Almelo. 

 

 

Daar is het koopzondag en de ansichtkaarten moeten nu wel eens gekocht, geschreven en 

op de bus. Dat lukt allemaal heel goed in Almelo en natuurlijk kopen we nog veel meer, 

sommige dames van de groep krijgen er geen genoeg van en gaan maar door. Vijf minuten 

voor sluitingstijd koopt Carolien nog een handige tas voor aan haar rolstoel in dezelfde 

winkel waar Dinie een rugtas kocht, ze krijgen allebei €5 korting, lieve mensen in 

Almelo!!We komen in de winkelstraat ook allemaal ouderwets geklede mensen tegen, er 

komt binnenkort een musical in Almelo en de groep laat nu al even zien en horen hoe het 

gaat worden, mooi kunnen ze zingen!!  

 

 

 

 

 



De tom-tom is op de terugreis een beetje van slag en laat ons de kortste route rijden ipv de 

snelste, het is een prachtige route, Salland op zijn mooist, maar duurt wat langer dan  

gepland. Het is al 18.15 als de aardappels snel worden geschild door Carolien, Josje en 

Nicoline. We eten vanavond witlofstamppot, de meeste mensen eten het voor het eerst, 

maar we houden hem erin, het is heerlijk en ook nog een ijsje toe, wat wil een mens nog 

meer!! De koffie en thee erna kunnen we zelfs nog buiten drinken. Het was een mooie dag. 

 

 

 

 

 

 



maandag 28 augustus 

Gert koopt vanochtend samen met zijn krantje, warme croissants bij de Spar, dat is lekker 

ontbijten! Na de koffie gaan we naar het winkeltje op het terrein en daar kopen we allemaal 

wel iets. Jean is erg blij met de mok voor zijn moeder. 



Aan het eind van de ochtend lopen we het rolstoelpad en picknicken onderweg. We komen 

terug met een mooi veldboeket, dat staat mooi op de kleine tafel in de zithoek.  

Om 17.00 uur komt de kok van Imminkhoeve ons een hele rollende koelkast met vlees en 

salades brengen. Als hij de barbecue voor ons heeft aangestoken kan het feest beginnen. We 

doen allemaal heel erg ons best en het is heel lekker maar het vlees en de salades komen 

 



niet op, daar kunnen we nog wel een dag van eten. Het toetje is ook al zo fantastisch, twee 

grote schalen vol, ook daar kunnen we nog wel een keer mee doen.  

 

De avond verloopt verder als vanouds: tv kijken, buiten op het terras kletsen of stil zijn en 

luisteren, wandelingetje voor wie wil, spelletje doen, douchen en dan naar bed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dinsdag 29 augustus 

Na het ontbijt gaan we  naar de werkplaats op het terrein, daar worden de producten 

gemaakt die we in het winkeltje gisteren kochten. We krijgen een rondleiding van de 

begeleidster en de cliënten die er werken vertellen ook over alles wat ze daar maken.  

Ze zijn vandaag zeep aan het maken, augurken aan het inmaken, kussenhoesjes aan het 

breien en alvast voor de winter: sjaalkragen.  



We lunchen met een salade restant van de barbecue en gaan daarna naar de zorgboerderij 

aan het zandeinde. Het is vlakbij maar erg warm, dus we nemen toch de bus hoewel die ook 

wel erg warm is! We worden hartelijk ontvangen door Boerin Anneke.  



Zij vertelt over de biggetjes en de biologische varkensboerderij en dan mag wie wil, een 

biggetje op schoot. Dat is wel een hele nieuwe ervaring, ze zijn pas een dag oud en ze vallen 

gewoon bij je op schoot in slaap. Sylvia mag de biggetjes in de kinderwagen weer terug naar 

hun moeder brengen in de stal en natuurlijk lopen we ook mee want binnen staan nog veel 

meer varkens. Na de koffie en thee komt er ook nog een doos met een moedercavia en 4 

kleintjes in de huiskamer, ook al zo schattig, maar die mogen we niet oppakken. Sven laat 

ons ook nog even het caviahuis zien en dan gaan we naar huis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We drinken wat (veel water want het is vandaag heel warm) en we proberen een grote zak 

pelpinda's leeg te maken en dat lukt heel aardig. Om 17.30 gaan we naar de 'Driesprong' het 

restaurant in Lemele en krijgen we een driegangen maaltijd, het is heel lekker, lekker rustig 

en koel want de airco is voor ons aangezet. 

 

 



Thuisgekomen natuurlijk koffie en thee nog steeds buiten op het terras. Sylvia hoort weer de 

voetballers en ze gaat samen met Gert en Josje weer kijken. Dat komt goed uit, ze redden 

een bal die over het hek wordt geschopt. Al snel gaan er mensen naar bed, welterusten we 

gaan lekker dromen van de biggetjes..............knorrrrrrrrrrrrrrrrrrren maar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 30 augustus 

Vannacht heeft het geregend en dat begint in de loop van de ochtend weer maar dat maakt 

ons niet uit want we stappen na het ontbijt in de bus en gaan naar Nijverdal naar het 

zwembad 'de Ravijn'.  

Daar amuseren we ons prima, het water is lekker warm en er is ook een bad waar je baantjes 

kan trekken en dan doen Gert en Monic. Carolien is voor het eerst in tien jaar weer in een 

zwembad, eerst een beetje spannend maar samen met Josje wil ze er niet meer uit! Even 

wat drinken, nou vooruit, maar dan er snel weer in. Sylvia en Jean zwemmen ook heel wat 

baantjes en spetteren gezellig rond. Voor Mariet en Dinie is het water te nat, maar er is van 

alles te zien (we zitten naast het babybad) dus ook zij hebben het er naar hun zin.  



Als we uit het zwembad komen schijnt de zon weer en besluiten we dus maar te gaan 

picknicken. Eerst rijden we langs de fietsenmaker want er is een rem van de rollator van 

Carolien afgebroken. De fietsenmaker is tussen de middag dicht dus gaan we eerst 

picknicken langs de Regge. Mooi plekje en er staan twee paarden voor onze neuzen.  

De fietsenwinkel is naast de molen daar kunnen we wel even een ijsje eten als we wachten 

op de reparatie. Na 10 minuten komt de fietsenmaker vertellen dat het niet lukt, dus 



Caroline moet het de komende dagen met een rem stellen. Na het ijs en het beklimmen van 

de molen door Gert en Nicoline gaan we weer naar huis. 

 

We zijn moe, vooral van het zwemmen en de rest van de middag doen we lekker rustig aan. 

Na het eten, macaroni met saus, maakt de wandelgroep weer een rondje Lemele, deze keer 

met vrouwenvoetbal. De rest zit op het terras koffie te drinken en dan begint het weer te 

regenen. Wij gaan lekker binnen voor de tv zitten, want de hele week worden er 

programma's uitgezonden over Lady Diane en vooral Mariet is daar zeer in geïnteresseerd, 

vanavond kijken we dus (bijna) allemaal even mee. Na een drankje en een toastje met brie is 

het alweer tijd om naar bed te gaan. Tot morgen! 

 

 



donderdag 31 augustus 

Na een gezellige rustige ochtend vertrekken we om 12 uur naar de Orchideeënhoeve, 

onderweg picknicken we  weer.  Om 13.30 is de show, daar beginnen we  mee.  

 

 

 

 

Dan is het tijd voor koffie met iets lekkers op het prachtige bloementerras.  



 

Daarna gaan we de vlindertuin waar we ook de grote karpers voeren. 

dan op naar de papegaaien, spannend hoor, maar ook heel leuk zo'n beest op je hoofd..... 

 



Ook de winkel is interessant, Mariet koopt zelfs een echte orchidee en Carolien koopt een 

vlindersleutelhanger voor Dinie als dank voor het af en toe lenen van haar rollator...Lief!! 



Op de terugweg eten we op een pannenkoekenschip "de Liberté". 

Thuisgekomen wacht ons nog een 

verrassing, een vakantieherinnering 

en het mapje zit vol foldertjes van 

alle plaatsen waar we geweest zijn. 

 

 

Nog een drankje en een knabbeltje 

en een leuke, maar wel wat 

haperende dvd van Laury en Hardy, 

en dan weer naar bed, morgen naar  

huis, jammer....... 

 

 

 



vrijdag 1 september 

Iedereen zit keurig op tijd aan het ontbijt. Koffers vol, kamers leeg en alle bedden afgehaald. 

We gaan als een speer en niemand is aan het 'paniekeren'....... en dan begint het afscheid 

nemen want de eerste wordt al opgehaald: Gert! en snel daarna Carolien en Mariet. 



 

en dan is de bus aan de beurt, alles past er makkelijk in en we rijden naar Veenendaal om 

Jean weer bij zijn taxichauffeur te brengen en die is ook weer , net als wij, keurig op tijd. en 

dan rijdt Josje ons veilig naar Arnhem waar we afscheid nemen van Dinie en Sylvia. 

 

 

Het was een gezellige vakantie. Bedankt voor jullie 

hulp, aandacht voor elkaar en grapjes. Ook wij hebben 

er van genoten en hopen jullie op het jaarfeest of bij een 

nieuwe vakantie weer te zien!! 

Heel veel lieve groeten van Josje, Monic en Nicoline 



 


